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In Eersel vindt je in de nabijheid van de OLV-Kapel, die lange tijd als raadhuis diende, nog 

een als roomse kapel uitziend kerkje. Het is echter niet een katholieke kapel, maar een in 1812 

gebouwd protestants kerkje. Ook in Budel en Bergeijk tref je dergelijke protestantse kerkjes 

aan. In de Franse Tijd, waarin godsdienst van vrijheid hoog in het vaandel stond, stelde de 

overheid gelden ter beschikking aan kerkgemeenschappen, die niet (meer) over een kerk 

konden beschikken. Dit soort kerkjes worden daarom ook wel Napoléonskerkjes genoemd, of 

Lodewijkkerkjes, naar de eerste Nederlandse koning Louis Napoléon Bonaparte. Het Eerselse 

kerkje ziet er simpel maar mooi uit, aardige spitsboogramen en een eenvoudige dakruiter met 

spits. Echter, een opknapbeurt zou op z'n plaats zijn. Blijkens een affiche is de kerk nog in 

gebruik bij de protestantse gemeenschap en kan het gebouw worden gehuurd voor concerten, 

exposities e.d.. 

 

 



 

 
 

 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 


